
 
 

 

BEGINSITUATIE 

Nathanaël zit onder de boom. Fillippus komt naar hem toe. Hij wijst hem de weg naar Jezus. Jezus 

had daarvoor Nathanaël al gezien.  

 

KNUTSELIDEE 

Een Wegwijzer 

 

MATERIAAL 

• keukenrol 

• gekleurd papier 

• Scharen 

• stiften/verf/ letterstempels 

• lijm  

• evt. werkblad 3 

 

WERKWIJZE 

• We maken een wegwijzer. Je ziet zoiets wel eens op straat staan of in de dierentuin of in een 

park. Het wijst je de weg ergens naar toe. 

• Gebruik werkblad 3 of knip zelf een vorm uit gekleurd papier waar je de volgende teksten op 

schrijft/stempelt of knutselt met letters van papier. Misschien weet je zelf ook nog woorden die je 

erg mooi vindt en jouw bij Jezus hebben gebracht of kunnen brengen? 

 

Zo kan het er uit gaan zien als je klaar bent:  

 

 

 

 

 

 

  

JEZUS 

Volg Mij 

Ik wil jouw God zijn 



 
 

WERKBLAD 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


